Marleen van Griensven (32) werkte jarenlang
als productmanager voor touroperators, maar
verlangde naar meer verdieping en bezieling

in de reisbranche. Ze halveerde haar werk-
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uren en ontwikkelde een concept voor een

reisorganisatie waar reizen, ontspanning en

harmonie in samenvielen: Puur & Kuur.

Wat is jouw levensmotto?
“Ik probeer te leven vanuit het principe dat alles

mogelijk is. Op eigen kracht een zaak opbouwen,

plotseling het roer omgooien... Daarbij laat ik me

inspireren door Paulo Coelho. Volgens hem is het

zo dat als je iets écht graag wilt, het hele univer-

sum samenspant om het voor elkaar te krijgen."

Wat maakt je gelukkig?
“Een gin-tonic na mijn werk, tijd voor mezelf en
reizen. De onverwachte ontmoetingen die ik dan
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heb, verrijken mijn leven.”

Wat hoop je ooit nog aan te schaffen?
“Een groot bad! Ik heb er nooit een gehad, maar
het staat bovenaan mijn verlanglijstje. Heerlijk
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toch, om je na een dag hard werken te kunnen
terugtrekken en opladen? Eigenlijk zou zo'n rust-
punt in je eigen huis verplicht moeten zijn." ]




TIBET-VLAGGETIES

“Meegenomen van een indrukwekkende
reis: op het dak van de wereld, samen
met mijn beste vriendin. Die leegte op

de hoogvlakte, wat een ervaring!”
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PAULO COELHO

“Hij begrijpt de kunst van taal
en weet feilloos te verwoor-
den waar het in het leven
over gaat. Mijn favorieten?
De Zahir, De Alchemist en EIf

4 : minuten. Prachtige boeken.”
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vanaf € 12,50.

BESCHERMENGEL
“De foto van mijn
moeder staat steevast

op mijn bureau. Ze

overleed toen ik tien
was, maar is nog altijd

waakzaam als mijn

beschermengel.”

BADMIX
“Mijn lievelings-

geur voor in bad

en onder de

douche, door de SALSA

mix van groene “Salsa voert me terug naar de tijd
thee en kersen- dat ik in Latijns-Amerika woonde
bloesem.” en werkte. De locals leerden me
Typhoon van Rituals, de dans en ik ga nog steeds stralen

€ 6,90 per fles. van de melodie.”




